Afscheid Peter

Beste Peter,

Van harte gefeliciteerd met je koninklijke onderscheiding. Een terechte
onderscheiding, na twintig jaar in de raad! Eerst namens de PvdA en vanaf
2010 voor Pro3. Je speelde een belangrijke rol in de oprichting van onze partij.
Samen met Cees van de Ven gaf je Pro3 een gezicht. En dan als nieuwe partij
meteen met vier zetels in de raad, en een wethouder leveren: dat was niet
niks.

Je grote netwerk in de PvdA heeft je daar zeker bij geholpen.

Betrokken en actief was je ook voor die tijd al, in het kerkdorp Loon op Zand.
Denk aan de oprichting van de Vlinderboom, de Loonse Dorpsquiz samen met
Bart van Drunen, het dromenlab. Je verbindt je met de mensen, met de
samenleving waar je onderdeel van uit maakt.

lets wat jou ook kenmerkt, is je dossierkennis. Je bent wel getypeerd als het
best geinformeerde raadslid van onze gemeente! En terecht, zo heb ik je ook
leren kennen. Eerst alles goed onderzoeken en uitspitten, feiten verzamelen,
en daarna een standpunt bepalen. In de raad zette je je in voor de regionale
samenwerking in Hart van Brabant, voor Baanbrekers, voor het auditcomité.

Met Jan van Gorkum vormde je een mooie combinatie: Jan met woeste ideeén
en jij met gedegen dossierkennis: samen konden jullie de fractie inspireren. En
ook in campagnetijd waren jullie een mooi duo. Denk bij voorbeeld aan de
guerilla gardening in 2013; met hoge hoed en jacquet in 2015 op de markten;
de Stem Pro3 borden langs de drukke wegen op verkiezingsdag, en al die kilo’s
afval die we van straat weghaalden als het weer World Cleanup Day was.

Ook het belang van het kerkdorp Loon op Zand bracht je steeds onder de
aandacht. Wat je op straat van de mensen hoorde, vond via jou zijn weg naar
de raad. Daarmee voelden mensen zich door jou gezien. Daarin komen twee
kenmerken van jou samen: je kent je dossiers maar weet ook dat achter ieder
dossier een verhaal schuil gaat — en dat verhaal laat je niet los, vertel je dan
ook.

In het bijzonder wil ik nog drie dingen noemen die voor mij heel veel zeggen
over jou.



Het eerste is de motie over het zichtbaar maken van artikel 1 van de Grondwet
in het Klavier; het artikel over gelijke behandeling.

Als tweede je motie over de mensenrechtenvlag, om die vlag jaarlijks te hijsen
in de gemeente als symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens, en
symbool van wat we met elkaar gemeen hebben, wat we delen en wat ons
verbindt.

En als derde, jouw inzet om de jaarlijkse herdenking van het formele einde van
de Tweede Wereldoorlog en de capitulatie van Japan op 15 augustus meer
aandacht te geven. Met als mooi resultaat een jaarlijkse herdenking bij het
Indié monument in het centrum van Kaatsheuvel.

Peter, vanavond nemen we afscheid van jou als raadslid. De afsluiting van een
mooi, lang verhaal. Je draagt het stokje nu over aan de volgende generatie, en
die staat klaar om het van je over te nemen. Dank je wel voor alles wat je hebt
gegeven.



